REFERANDUM HAKKININ SÖKE SÖKE ALINMASININ, | TEKSTİL İŞÇİLERİNİN; UCUZ. İŞGÜCÜ ve SÖMÜRÜ POLİTİKASINA KARŞI YÜKSELTTİĞİ MÜCADELE BAYRAĞININ BİR SEMBOLÜDÜR 1... 


1974 yılının 19 Kasım sabahı Topkapı- 
Maltepe sırtlarındaki fabrika bacaları arasında gür bir ses yükseldi. Bu ses, kapitalist sömürü düzeninin işçi sınıfımız üzerindeki baskı ve zulmüne karşı demokratik haklarını savunmadaki kararlılığı haykıran bir sesti. Bu ses, İşveren - Sarı sendika yüreklerine korku salan, «Referandum hakkımızı söke söke alacağız» diye haykıran bir sesti. Bu ses, «Sarı Teksif kahrolsun Tüm Dokuma varolsun» sloganını haykırarak özgürce sendika seçme hakkına sahip çıkan bir sesti. Bu ses, Epengle Dokuma fabrikası işçilerinin kararlı sesiydi. 

Epengle işçileri 19 Kasım 1974 sabahı direnişe geçmişti. Direnişe geçmişlerdi çünkü, üyeliğinden istifa ettikleri Türk-İş'e bağlı sermayenin sözcülüğünü yapan sarı Teksif Sendikası adlarına sahte üyelik fişi tanzim ederek, istifa ettikleri tarihten bir gün sonra onları tekrar üye olmuş gibi göstererek Bölge Çalışma Müdürlüğünden bu işyerinde hiç üyesi olmadığı halde toplu iş sözleşmesi yetkisi almıştı. 

Epengle işçileri, işyerinde referandum yapılmasını istediler. Bölge Çalışma Müdürlüğü «Hayır» dedi. Sendikamız Bölge Çalışma Müdürlüğünün kararına itiraz etti. İş Mahkemesi 


«Hayır» dedi. İşçi sınıfımız aleyhine olan mevcut yasalar göz göre göre sarı ve gangster sendikacılığı himaye ediyor, teşvik ediyordu. Hiç üyesi olmayan bir sendikaya daha toplu iş sözleşmesi yetkisi veriliyor ve Epengle işçilerinin Anayasal hakkı olan «sendika seçme özgürlügü» ayaklar altına alınarak mağdur olmalarına göz yumuluyordu. 

Epengle işçileri bütün bu haksızlıklara göz yumamazdı. Yummadı. En doğal demokratik ve Anayasal hakları olân özgürce sendika seçme haklarına direnerek sahip çıktılar. Onlar, en doğal demokratik ve anayasal haklarından taviz vermemeye kararlıydılar. Onların bu demokratik hareketi zor kullanılarak engellenmek istendi. Bütün işçi ve emekçi hareketleri gibi, işçi sınıfının hak alma mücadelesindeki bütün hareketler gibi... Karşılarına sivil, res- mi, karakol ve kamyonlarla toplum polisi çıkarıldı, İçlerinden 16'sı harekete öncülük etti gegerçesi ile işveren tarafından savcılığa verildi. 
Ve savcılığa verilen 16 işçinin işten atıldığını işveren bütün işçileri toplayarak ilân etti. Ve arkasından şunu eklemeyi ihmal etmedi. «16 arkadaşınız işten atıldı ve belki 10 yıl da hapis giyecekler, onlar artık buraya bir daha dönemeyecekler. Direnişten ve Tüm Dokuma-İş'ten vazgeçin.» Epengle işçileri 16 arkadaşlarının aralarından atılmasına ve anayasal haklarının çiğnenmesine susmamak için and içmişlerdi. Bu haklı davranışlarından ötürü işveren tarafından yasa dışı lokavt uygulamasına tabi tutuldular. 
Yılmadılar. Hakliydılar ve haklarını almada kararlıydılar... 

Epengle işçilerinin direnerek sendika haklarına sahip çıktığı günlerde, tekstil işçileri bir başka işyerinde devrimci sendikaları TÜM DOKUMA-İŞ saflarında kenetlenerek bütün tekstil işçilerine örnek oldukları ekonomik ve demokratik mücadelelerini başarılı bir sözleşme ile noktaladılar. Jakarteks Mensucatta Tüm 


Dokuma-İş sendikasının imzaladığı bu sözleşme ile tekstil patronlarının şimdiye kadar başarı ile uyguladıkları UCUZ İŞGÜCÜ politikalarına çomak sokulmuştur. Tekstil patronlarının ve gangster sendikacıların plânları bozulmuş tekstil işçilerinin devrimci mücadelesi ise gün be gün yükselmiştir. Bu yüzden bütün tekstil patronları ve tekstil işkollarının gangster sendikacıları Epengle işçilerinin direnişini kırmak, sendikaları Tüm Dokuma-İş'i boğmak için and içerek seferber olmuşlardır. 

Epengle işçilerinin direnerek sendika seçme haklarına sahip çıktığı günlerde Türkiye işçi sınıfına özgürce sendika seçme hakkını getirecek olan REFERANDUM uygulamasının gerçekleştirilmesi için bir kampanya başlatıl- 


mıştı. 22 işçi ve demokratik kuruluşun başlattığı REFERANDUM kampanyasına Epengle işçilerinin devrimci sendikası Tüm Dokuma-İş de katılmış ve bu yönde mücadele verenlerden biri olmuştur. Tüm Dokuma-İş'in referandum kampanyasında böylesine aktif rol alması bütün parababalarının, bütün gangster sendikacıların, işçi sınıfı dışında «Sosyalizm gazeli» okuyan küçük burjuvalarımızın ve lâfla «keskin devrimcilik» taslayan «CIA Sosyalistleri» nin şimşeklerini üzerine çekmiştir. 

Karşılarına, İşçi sınıfımızın şiddet ve zor kullanılarak kan ve barutla bastırılmak istenen demokratik hareketlerinde aktif rol aldığı bilinen ve zorbalıklara hukuki kılıf hazırlamakla ün yapan Hüseyin Yarsuvat gibi işçi sınıfı düşmanları çıkarılmıştır. Karşılarına, lâfla keskin devrimcilik taslayan özünde işverenlerin sözcülüğünü yapan «CIA Sosyalisti» sosyal şövenler çıkarıldı. Devrimci sendikaları Tüm Dokuma-İş'e zincirli, taşlı, sopalı saldırılar düzenlendi. Direnişlerinin kırılabilmesi, devrimci çevrelerin yanıltılarak mücadelelerinden tecrit edilebilmesi amacıyla çirkin, sahtekâr ve utanmazca bir yöntemle onların adı kullanılarak yalan ve iftiralarla dolu bildiriler yayınlandı. Provakatörce davranışlarıyla işçi sınıfına ihanetleri 


belgelenen «CIA Sosyalistlerix» sosyal şövenlerin j de 


ZDevöm Soh 2 


TÜRKIYE IŞÇİ SINIFINA SELÂM 

Türkiye işçi sınıfına selâm! 

Selâm yaratana! 

Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selâm! 


Bütün yemişler dallarımızdadır. 
Bekisnen günler, güzel günler iğ r 


Gündüzlerinde Kömürülmeyen, gecele 


rinde aç yatılmayan, 
Ekmek, gül ve hürriyet günleri. 


........... 


Paranın padişahlığını, 
Karanlığını yobazlığın, 
Ve yabancının roketini yenecek Işçi sini- 


fına selâm! 
Türkiye Işçi sınıfına selâm! 
Selâm yaratana! 
NAZIM 


Selâm, hünerli elleri, yaratıcı aklıyla tarlada, fabrikada, tezgâh başında değer yaratana. 

Sömürülen, ezilen, horgörülen, hakkını 

aradığında coplanan, zindanlara atılan, 

öldürülen kadını-erkeği, genci-ihtiyarına. 

Selâm... 

ına, siyahma, sarısına, êm dünya Işçi sınıfına. 
Bugün 1 MAYIS 
Bugün, bizim günümüz. 


İşyerlerinde Sendikamızın toplu iş sözleşmesi yetkisi kesinleşmiştir. Bu işyerlerinde çalışan üyelerimiz başarılı bir sözleşme ile haklarını almada tam bir dayanışma ve kararlılık içindedirler. 


EPENGLE DİRENİŞİ 


çıkardıkları dergide kutsal mücadelelerine ve devrimci sendikalarına çamurlar atıldı. İş, ekmek, hürriyet kavgalarında geceli gündüzlü bütün zorluklara birlikte göğüs gerdikleri sendika Genel Sekreteri Emin Nedim Gülkaç arkadaş onların direnişlerini dile getiren bir konuşmadan ötürü Devlet Güvenlik Mahkemesince tutukladılar. 

Epengle işçilerinin direnişi işveren sınıfı için böylesine korkulu, işçi sınıfımız içinse böylesine önemli idi. Karşılarındaki güçler böylesine karmaşık ve böylesine çoktu. Fakat onları hiç bir güç yıldıramadı. Haklıydılar. Haklarını almada kararlıydılar. 

İş Mahkemesine tekrar başvurarak verilen kararın iade-i mahkeme yoluyla düzeltilmesini istediler. Yaptıkları basın toplantıları, yürüyüşler ve her türlü demokratik hareketlerle haklılıklarını kamuoyu önünde ispatladılar. Referandum uygulamasının gerekliliğini bir kez daha güçlü bir şekilde gözler önüne serdiler. 
Onlar bu direnişlerinde Devletin bütün organlarına başvurdular. Irmak Hükümetinin bütün Bakanlarıyla görüştüler. Yargı ve yasama organlarının tümünden davalarının çözüme ulaştırılmasını istediler. Çoğundan «olumlu» sözler aldılar ama verilen sözler sadece «sözde» kaldı. 
Sorunlarına kendilerinden başka kimse ciddiyetle eğilmiyordu. Onlar bu direnişlerinde işveren sınıfının örgütlü gücünü, devlet mekanizmasının nasıl bir avuç parababasının yararına işleyen bir mekanizma haline getirildiğini çok vakından ve çok iyi anladılar. Onlar bu direnişte çok şey öğrendiler ve çok şey öğrettiler. 
İşçi sınıfının yanındaki güçler ve karşısındaki güçleri bir bir pratik içinde somut olarak gördüler. 

Her seferinde mahkemeye hep birlikte gittiler. Haklılıklarını ancak böyle kendi kenetli güçleri ile kanıtlayacaklarını bildiler. Ve direnişlerinin başlangıcından 118 gün sonra ilk mahkeme kararının hem de aynı mahkeme tarafından değiştirilmesini sağladılar. Direnişlerinin haklılığını böylece söke söke aldıkları toplu iş sözleşmesi yetkisi ile yargı organlarına da öğrettiler. Onlar, direnişleri süresince açlık ve soğukla mücadele ederken işçi sınıfı dayanışmasının en güzel örneklerini de verdiler. Nerde bir işçi grevi yada direnişi varsa Epengle işçileri bu işçi kardeşlerinin yanlarına koştular. 
Epengle işçileri ülkemizdeki sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda, işçileri uyutan ve onları diziistü süründüren, onları satan sarı sendikalarla mücadelede önemli bir yer tutan «RE-FERANDUM>» mücadelesinde öncü oldular. İşçi sınıfımızın bu kısa vadeli demokratik talebinin yerine getirilmesinde işçilerin kendi devrimci sendikalarında örgütlenebilmelerinin baş şartı olan sendika seçme özgürlüğünün «Referan- 


dum» uygulamasında öncü ve örnek oldular. 
Onlar mücadelelerinin işçi sınıfının genel mücadelesinden soyut olamayacağını her zaman her yerde haykırdılar. Mahkemeden almış oldukları tarihi kararın kendi güçleri ile işçi sınıfımıza mütevazi bir armağan olduğu bilinci ile hareket ettiler. Onlar direnişleriyle tekstil patronlarına ve gangster sendikacılara tekstil işçilerinin bu dönemki sözleşmelerde işgüçlerini ucuza kapatmamakta kararlı oldukları ihtarını yaptılar. Gangster sarı sendikacılar göstermelikte olsa grev yapmaya zorlandılar. Tekstil işverenleri ile gangster sendikacılar sıkıyönetimi de imdatlarına çağırarak geçen dönemki satış mukavelesindeki 17 liralık ücreti, bu dönem 33 aylıkta olsa 40 liraya çıkarmak zorunda kaldılar. Onlar bu direnişleriyle Epengle'de çalışan ve çalışacak olan tüm işçi kardeşlerini temsil yetkisini devrimci bir işçi sendikasına 


TÜM DOKUMA-İŞ'e verdiler. Onların bu kararlı ve sabırlı direnişi şu anda Epengle'de çalışan diğer işçi kardeşlerinin de Tüm Dokuma - İş saflarında kenetlenmesi ile noktalanacaktır. 
Epengle işyeri için tekstil İşverenler Sendikası ile sendikamız arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Epengle'de çalışan işçi arkadaşlarımızın kenetli gücü imzalanacak olan bir toplu iş sözlemesi, hem yasa dışı lokavt uygulamasına uğrayan işçi arkadaşlarımızın hem de şu anda işyerinde çalışan işçi arkadaşlarımızın mağduriyetlerini büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Şu anda Epengle'de çalışan İşçi arkadaşlarımızın Tüm Dokuma-İş saflarında kenetlenmesiyle imzalanacak olan sözleşme işçi sınıfı dayanışmasının en güzel ve en somut örneklerinden biri olacaktır. Bütün işçiler kardeştir. Yaşasın Epengle işçilerinin güçlü dayanışması 


PATRONLAR 1 MAYISI bahar bayramı DİYE 
YUTTURAMIYACAKTIR 


Bu gün, I Mayıs. Bu gün İşçi sınıfının 8 saatlik iş günü hakkını zulmü, kendine üç öğün zevk edinen patronlardan bileğinin hakkıyla söke söke aldığı gündür. Bu gün siyahı, beyazı, sarısıyla genç-idiyar, kadın-erkek tüm değer yaratanların, yani dünya işçi sınıfının zafer günüdür. 

Bundan seksen beş yıl önce paironların amansız baskı ve zulümlerine, günde 14-15 saat öldüresiye çalıştırarak sömürmesine, Amerikan İşçi sinıfının bir elin beş parmağı gibi bir araya gelerek dur dediği ve 8 saatlik işgünü süresini şehitler vererek aldığı bir gündür. O günden beri i Mayıs bütün dünya işçilerine patronların bozuk düzenlerinden kurtulmak ve üretenlerin yönetenler olacağı bir düzeni sağlamak için daha çok bir araya gelmelerinin, daha sıkı örgütlenmelerini gerektiğini hatırlatan gəleneksel bir gün olarak kaldı. 

O gün bu gündür b bütün dünyada | MAYIS işçi bayramı olarak kuttanır oldu, Bu günde işçiler bir ataya gelir, tanışır, bir birleriyle daha çok kenetlenir, örgütlü bir şekilde nelör yaparak patronlar düzenine karşı koyabileceklerini araştırırlar. 

Dünyanın birçok kapitalist ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de | Mayıs günü amacından saptırmak istenmiş. işçilerimizin bu günde bir araya gelmeleri, bu zafer gününün kutlanmasını durdurmak için türlü en~ gellemeler uygulanmıştır. Bunlardan birisi de işverenlerin bu günü «Bahar 

— Bayramn olarak halka yutturmak istemesidir. Açalım herhangi bir sermaye yayın organını, şimdi bile aynı yutturmacasını görebiliriz. Sermayenin (patronların) bu günü amacından saptırmak için yaptığı alevere, dalevereler boşa çıkmış, işçi sınıfımız bu zafer gününü elinden geldiği kadar değerlendirmeye çalışmıştır. Patronlar sadece kendileri bu günü amacından saptırmak için uğraşmamış, aynı zamanda satın almasını becerdiği; daha doğrusu onlara istiyerek satılan, kuyruk sallayan bazı İşçi sınıfı hayinleri tara- 

A fmca da engelletmek istemiştir. Bu tipler Türkiye'de Lokavt denilen, patronların işçilerimize karşı | kullanılan silâhı bir hakmış gibi onlara sağlayan 


“işçi Bayramı diye yutturmak istemektedir. Bu ve bunun gibi işçi pezevenklerini işçilerimiz çok iyi bilmekte ve bunlar her bir mayıs işçi gününü kut- e larken attığı tokatlarla tarihin çöplüğüne terk etmektedir. i 

Bundan 55 sene önce baskılarla engellenmek istenen | MAYIS gününde işçilerimiz Sakarya tren istasyonuna o kutsal sözü dıvarlara yazmizsa bizde bu gün onların verdiği tarihi bir güçle aynı sözü yüceltiyoruz: BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN. 

Birleşelim ve hep bir ağızdan haykıralım kulaklar patlatırcasına 

YAŞAMAK BIR AĞAÇ GIBI TEK VE HÜR 

VE BIR ORMAN GIBI KARDAŞÇESİNE 

BU HASRET BIZIM. 
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s daha kanıtlamak- duydular. 
gö wun kabul tarihi olan 24 Temmuzu | bir kere anı gereğini duye 


Genel Sekreterimiz 
Emin Nedim Gülkaç yaptığı 

bir konuşmadan dolayı tutuklandı 


isçi sınıfı susturulamaz 


Sendikamız genel sekreteri E. Nedim Gülkaç arkadaşımız geçtiğimiz ay Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklanmıştır. Tekstil işkolurtda işçilerin ekonomik ve demokratik mücadelesini yükselten ve bunun için işverenlerin, parababalarının uykularını iyice kaçıran sendikamızın genel sekreteri geçtiğimiz ay ansızın sendika kapısı önünden apar - topar alınarak Toptaşı cezaevine tıkılmıştır. 

Emin Nedim Gülkaç arkadaşımız Epengle *>irenişi sırasında Epengle işçileri ile birlikte Ankara'da yapılan bir salon toplantısında Epengle mücadelesini anlatırken yaptığı konuşmadan ötürü tutuklandığı Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısının iddianamesinden anlaşılmıştır. Bu arada sosyal şovenler de bir bildiri ile sendikamıza saldırmayı görev bildiler. Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanan genel sekreter arkadaşımıza da en ahlâksız bir biçimde saldıran bildirilerini kendi haftalık dergilerinde yayınladılar. 
Özünde, işçi sınıfına değil patron sınıfına hizmet ettiklerini 

© Sendikamıza yapılan saldırılan değişik b tutuklama tekstil işverenlerinin telâşinı da ortaya koymaktadır. 


Faşist saldırılar, emekçi halkımızın iŞ, ekmek hürriyet mücadelesini durduramıyacaktır 


Sendikamız Genel Yürütme Kurulu Milliyetçi Cephe adı verilen partilerinin iktidara geldiği günden bu yana halkımız üzerinde yoğunlaşan faşizan baskılara karşı şu açıklamayı yapmıştır. «Milliyetçi Cephe adı altında iktidara gelen yeni hükümet işbaşına geldiğinden bu yana başta işçi sınıfımız ve emekçi halkımız olmak üzere bütün çalışan ilerici ve demokrat kesimler üzerinde faşist baskı ve saldırılar yoğunlaşmıştır. İşçilerin GREV HAKLARININ izine bağlanması, patronların yasa dışı toptan işçi çıkarma olaylarının yoğunlaşması, hükümet ortakları tarafından himaye edilen komando bozuntularının devrimci gençlik üzerine haince silâhlı saldırıları, İŞÇİLERİN sokak ortasında alçakça katledilmesi, Anayasanın teminatı altında faaliyet gösteren bir partinin Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin, ilçe merkezinin komando bozuntuları tarafından basılması, Anayasal bir kuruluş olan T.R.T.nin demokrat yöneticisi İsmail Cem'in görevder alınması teşebbüsleri Emekçi Halkımızın iş, ekmek ve özgürlük mücadelesinin durdurulmak istenmesinin en açık örnekleridir. 

Bir avuç parababasının siyasi iktidarı M.C. Hükümeti, işsizlik, PAHALILIK ve sefaletin içinde kıvranmakta olan emekçi halkımızın üzerinde kurmak istediği bu faşist baskılar” emekçi halkımıza iş, ekmek ve özgürlük mücadelesini hiç bir zaman durduramıyacaktır. 


Jakarteks mensucat sanayii işçileri verdikleri kararlı mücadeleleri sonucu devrimci sendikaları Tüm Dokuma-İş saflarında kenetlenmişlerdir. 

Onların Devrimci sendikaları Tüm Dokuma-İş saflarında kenetlenmelei engellenmek ve saptırılmak istenmişse de bunda hiç bir güç başarılı olamamıştır. Jakarteks işçilerinin Tüm Dokuma-İş saflarında örgütlenme çalışmaları başladığı zaman her yerde olduğu gibi burada da sarı Teksif sendikası ortaya çıkmıştır. Teksif sendikası burada da hiç üyesi olmadığı sahte üye giriş fişleri düzenleyerek yetki alma eylemine girişmiş, ancak Jakarteks işçilerinin kararlı davranışları sonucu bu işte başarı sağlayamamıştır. Teksifin böyle bir girişimine karşı 200€ yakın Jakarteks işçisi Teksifin Topkapı-Maltepe şübesine giderek Teksif sendikası yöneticilerine bir ihtarda bulunmuşlardır. 

Kenetli ve kararlı bir güç olan Jakarteks işçileri toplu iş sözleşmesi yetkisinin kendi Devrimci sendikaları Tüm Dokuma-İş'e verilmesini, böylesine zorlu bir mücadele sonucu gerçekleştirmişlerdir. Yetkinin alınmasından sonra Sendika yöneticileri ile Jakarteks işçileri ortak bir toplantı yaparak toplu iş sözleşmesi ile alınacak hakları birlikte tespit ettiler. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sendika yöneticileri ve işçilerle ortak yürütüldü. 

Bu tip bir sendikacılık Tekstil iş kolunda ilk kez gerçekleşiyordu. Sendikamızın toplu iş sözleşmelerinde uyguladığı bu ilke bütün Tekstil işçilerinin istediği ve özlemi duyduğu bir ilke ve sendikacılıktı... 

İşçiler toplu iş sözleşmesinin her oturumundan önce ve sonra sorunlarını kendi aralarında ve sendika yöneticileri ile tartışıp karara bağladılar. Toplu sözleşmenin bütün maddeleri görüşlüldükten sonra imzalanmadan önce işçinin oyuna sunuldu. İşçiler ittifakla im- 


Adlarina sahte üyelik fişi tanzim edilip yetki isteğinde bulunulduğunu öğrendik- 


SEVİNÇ, korku ve telàs 


yaratan 


ÜCRET ZAMLARI: 
1. YIL: SAATTE 250 Krş. 
2. YIL: SAATTE 250 Krş. 


30 GÜN. 


YAKACAK PARASI 
EVLENME 

DOĞUM 

KIDEM TEŞVİK 


SÖZLEŞMESİ 


(Günde 40 bra) 


KIDEM TAZMİNATI BİR YILDAN BAŞLAR HER YIL İÇİN 


İHBAR TAZMİNATI İKİ KATINA ÇIKARILMIŞTIR. 
İKRAMİYE YILDA İKİ MAAŞ. 
500.— TI. 
750.— TL. 
500.— TL. 
4 Krş. 
ÇÖZGÜCÜ, TAĞARCI VE DOKUMACILARIN KÖK SAAT ÜC- 


BAŞARILI BİR SÖZLEŞME 
KURTULUŞ MUDUR? 
Yukarıda Jakarteks'te imzalanan sözleşmenin genel olarak bütün tekstil işçileri için, özel olarak Jakarteks mensucatta çalışan işçiler için sağladığı 


yararları uzun uzun anlattık. Acaba bu 


sözleşme ile Jakarteks işçileri her türlü zorluk ve ihtiyaçlarını giderdiler mi? 
Veya işçi sınıfımız başarılı da olsa iki yıldan iki yıla imzalanacak olan toplu iş sözleşmeleri ile (yani sadece sendikal mücadele ile) kurtuluşa ulaşabilir mi- Bu sorulara hepimizin vereceği cevap hiç şüphesiz ki HAYIR olacaktır. 
Bugün içinde yaşadığımız Kapitalist düzende yarattığımız bütün değerlerin «İplik, Kumaş, vb.» sahibi işverenlerdir. Toplu sözleşmelerle biz işverenlerden ne zaman zam alsak arkasından ihtiyacımız olan maddelere hemen işverenler tarafından ZAM yapılıyor. Hayat pahalılığı yaşanmaz bir düzeye geliyor. Dün 20 liraya aldığımız beyaz peynir bugün 40 lira oluyor. 4 lira olan şeker hemencecik «sihirli bir değnek ile» 8,5 lira oluyor. İşte böylece sendikalar aracılığı ile aldığımız ücret artımları öteki taraftan cebimizden zam- 


RETLERİ 11.50 Krş. ÇIKARILMIŞ 1. YIL VE 2. YIL ÜCRET larla çalınıyor. Bir taraftan cebimize ZAMLARI BUNUN ÜZERİNE İLÂVE EDİLİR. 


kuma-İş sendikasının Tekstil iş kolunda tabanın gücüne dayanarak Devrimci sendikacılık ilkelerini uygulaması ve Jakarteks Mensucatta yaptığı toplu iş sözleşmesi ile işverenlerin ve sarı sendikacıların hesapları alt-üst olmuştur. 
Türkiye'de ucuz iş gücü politikasının en iyi uygulandığı iş kolu Tekstil iş koludur. Teşvik kredisi, vergi iadesi, gümrük muafiyeti, ihracat pirimi ve benzeri olanaklardan Devlet, eliyle en çok yararlandırılanlar da Tekstil işverenleridir. Tekstil işverenleri; mevcut sarı sendikalar vasıtası ile şimdiye kadar tekstil işçilerini denetim altında tutma- 


pe 


~v: 


lerinde Teksif'e hesap sormaya topluca gittiler. 


JAKARTEKS SÖZLEŞMESİ SE- 
VİNÇ, TELÂŞ VE KORKU YARATTI! 

Sendikamızın Jakarteks Mensucat'ta imzaladığı sözleşme günlük basında «Tekstil iş kolunun en yüksek haklar getiren sözleşmesi imzalandı» şeklinde yansıması Türkiye'de bütün Tekstil işçileri için sevinç, sarı sendikacılar için telâş, Tekstil işverenleri için korku kaynağı olmuştur. 

Geçen dönem Tekstil işçileri; iki yılık bir süre için toplam 17.— TL. 
gibi gülünç bir ücret zammı ile avutulmak istenmişti. Bu dönemde Tekstil patronlarının toplu sözleşmelerle ver- 


meyi kararlaştırdıkları zam miktarı iki yıl için 25 TL'nin altında idi. Tüm Do- 


KARACA OFSET. 


gütlenme dönemine girmesi, mevcut sendikalar içinde gelişen devrimci muhalefet ve Tüm Dokuma-İş gibi devrimci bir sendikanın ortaya çıkışı Tekstil işverenlerinin yüreğine korku salmış, birlikte çalıştıkları sarı sendikacıları ise telâşa düşürmüştür. Türkiye'de mevcut işveren sendikaları ile en örgütlü güç olduğu söylenen TEKSTİL İŞVERENLERİ ucuz işgücü politikaiarına çomak sokan Tüm Dokuma-İş'e dört bir yandan hücuma geçıhiştir. Bütün Tekstil işçilerinin sahip çıktığı Jakarteks sözleşmesi yüzünden, yıllardır algülüm-vergülüm politikası ile işçi sınıfını avutan işverenlerle hizmetkârı sendikacıların neredeyse araları açıla- 


DOKUMA-İPLİK VE KONFEKSİYON SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI YAYIN ORGANIDIR. DOKUMA-İPLİK VE KONFEKSİYON SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI ADINA SAHİBİ: HÜSEYİN YILMAZ - SO-RUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: İRFAN ERTEL - YÖNETİM $ LÂLELİ CAD. TÜZÜN APT. No. 3/4 AKSARAY/İSTA) | 


Baslı 9.5.1435 


caktı!.. Tabanda işçilerin zorlaması ile sarı sendikacılarımız grev (!) bile yapmak zorunda keldı. İşverenler lokavt tehditleri savurdu. Bütün bu olup bitenlerin nedeni tekstil işçilerinin gelişen devrimci müuvadelesi, Tüm Dokuma-İş'- in ortaya çıkışı ve Jakarteks'te imzalanan sözleşmedir. Neyse ki imdatlarına Sıkıyönetim yetişti ve iki tarafın da daha fazla korku ve telâşa kapılması önlendi. 33 ay süreli bir toplu iş sözleşmesi imzalanarak bu dönem de böylece geğiştirilmiş oldu. Bu söşleşmenin detaylarına önümüzdeki sayıda geniş olarak değineceğiz. 

Sözleşme ile alınan haklar: 


tır. Dokumacı, Taharcı, çözgücülerin ücret ayarlaması yapılmış ve hepsinin saat ücretleri 11.50 liraya çıkarılmıştır. 
“Alınan” kırk lira (20420) ücret zammı kök saat ücretine ilâve edilmiştir. Yani, sözleşmeden önce 7,50 lira saat ücreti ile çalışan bir dokumacı önce ücret ayarlaması yapılarak saat ücreti 11.50 
liraya çıkarılmış, saatte 2,50 lira sözleşme zammı da buna eklenmiş ve süzleşmenin 1. yıl zammı ile birlikte sözleşmeden önce saatte 7,50 lira alan bir dokumacının sözleşmeden sonra saat ücreti 14.00 lira olmuştur. Sözleşmenin 
2. y? zammı olan 250 kuruş ile birlikte önümüzdeki ekim ayından itibaren dokamacıların, taharoıların, çözgücülerin saat ücreti 16,50 lira olacaktır. Şu anda Jakarteks mensucatta 14.00 lira sast ücretinin altında olan hiç bir dokumacı çözgücü ve taharcı yoktur. Bu sözleşme ile Tekstil iş kolunda kıdem tazminatı ilk defa bir yıldan başlatılmış ve her yıl için 30 günlük ücretleri tutarında tazminat ödenmesi gerçekleştirilmiştir. İhbar tazminatları kanunda gösterilen sürenin iki katına çıkarılmış, iki maaş tutarında ikramiye (Yılda) alınmış, kıdem teşvik ikramiyesi 4 kuruşa çıkarılmış, her yıl için 500.— TL. 
yakacak yardımı, yılda bir çift 150.— TL. değerinde ayakkabı, 750.— TL. evlenme yardımı, 500. — TL. doğum parası, 25.— TL. çocuk parası, 500.— TL. 
askerlik yardımı, 5000 — TL, ölüm tazminatı, tahsil yardunı, gece pirimi, gibi sosyal haklar sağlanmıştır. 


beer iki yıl için toplam kork NLERLE (40— TL.) lira ücret zammı alınmış” S 


giren öbür taraftan yine patronlar tarafından çekilip ahnıyor. Bu ekonomik mücadelenin yetmezliğini ortaya koyuyor. Yani sendikal mücadelemiz yetmiyor. Yetmediği de bundan belli. Bugün zam alıp yarın yine açlık ve sefalete gidiyoruz. Yetmiyor çünkü, hükümet, yani siyasi iktidar bizi temsil etmiyor. 
İşçi ve emekçi smıfların demokratik iktidarı değil, zenginlerin, patronların ve parababalarının iktidarı. Bunun için işçi sınıfı ve emekçi halkın siyasi mücadelesi gerekli, burjuva partilerinde değil kendi siyasi partilerinde saf tutmaları ve mücadeleyi daha güçlü ba- 


şarmaları buna bağlı. İşçilerin nihai 


kurtuluşu kendi partilerindeki siy 


HER TÜRLÜ 
SOSYAL GÜVENLİKTEN 
YOKSUN 


mücadeleleri ile mutlaka başarıya ulavasıfsız işçilerin á 7 


İstanbul'da, Mahmutpaşa, Unkapa- ” nı, Beyoğlu, Zeytinburnu, Aksaray yö-r O! 
relerinde, Türkiye'nin hemen bütün bü- t yük şehirlerinde çalışan onbinlerce konfeksiyon işçisi her türlü sosyal güvenlikten yoksundur. 

— Konfeksiyon işçilerinin büyük çoğunluğu sendikasız ve sigortasızdır. 

— Sigortalı olanların da sigorta primleri asgari ücret üzerinden gösterilmektedir. í 

— Günde 12-14 saat çalıştırılırlar, fazla mesai, bayram, pazar yevmiyesi ödenmez. 

— Yemek, yol, ikramiye, çocuk parası, gibi hiç bir sosyal hak alamazlar. 

— Yıllık izinleri verilmez. Mevsim sona erdi mi işlerine son verilir, 
İş garantileri yoktur... 

Konfeksiyon işçilerinin çalışma koşulları böylesine zor, böylesine ağırdır. 
Ve şimdiye kadar bu işçi kardeşlerimizin haklarının savunulması için hiçbir sendika bir şey yapmamıştır, Geçen hafta sendikamıza gelen konfeksiyon işçilerinin temsildileri ile sendikamız yöneticileri ortak bir toplantı yapmışlar ve sendikamız KONFEKSİYON işçisi kardeşlerimizin de haklarının savunulması için çalışmalara başlama kararı almıştır. 
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